Beetje bij beetje
moesten we je verlaten.
We konden uiteindelijk
niet meer met je praten.
Die blik, die stilte,

dat deed vaak zeer.

De mama van vroeger
was je niet meer.

We zagen heel goed

Je stille verdriet,

maar helpen konden
we je helaas niet.

Marie-dosé LOYENS

Weduwe van Mathieu ‘deuke’ DAENEN (t 27/07/2016)

Geboren te Vroenhoven op 25 april 1937 en overleden in het
bijzijn van haar naaste familie in het A.Z. Vesalius te Tongeren
op 2 januari 2017 gesterkt door de Heilige Sacramenten.

De afscheidsplechtigheid zal volgens de wens van de familie
in intieme familiekring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake die
zal doorgaan in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen op
donderdagavond 5 januari 2017 om 18.45 uur.

U kunt Marie-José een laatste groet brengen in aanwezigheid

van haar familie bij Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427 B, 3740
Grote-Spouwen, donderdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Uitvaartcentrum Merken = Spouwen = 012/45 10 54

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Patrick en Christine Daenen - Beerts
Erwin en Jolien Mercken - Daenen
Kobe
Sofie Daenen en Dieter
Jordi Daenen en Febe
Kimmy Daenen en Sasha

Nico Daenen

Luc en Michelle Daenen - Vanherf
Sem Daenen
Kai Daenen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Delen mee in hun verdriet: haar zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Loyens - Reggers en Daenen - Lenaerts.

Met dank aan:
Personeel Rusthuis ‘Huyse Elckerlyc’ Millen
Verzorgend personeel van het A.Z. Vesalius Tongeren

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken : T.a.v. Familie Daenen - Loyens
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be

Drukkerij Turboprint = Spouwen = 012/21 66 30



