
“ Ik zou wel willen maar ik kan niet meer. 
Zo is het nu eenmaal en ik geef me over. 

Ik heb geen zin meer ik wil gaan. 
Paatje moet mij komen halen. ” 

      Daisy           



Daisy Maria Louisa Roberta van der Velden – Dols 
Geleen, *23 april 1928 –  +Genk, 15 november 2017 

Dochter van Jacques Dols en Joke Haan, 
Zus van Dolly, Paul, Edith, Ruud, Joke en Dodo, 

Op 24 augustus 1948 getrouwd met Ed van der Velden, 
met wie zij in passie en vuur 60 jaar en 1 dag gelukkig getrouwd is 

geweest, 
moeder van Ward, Norbert, Quirine, Marilene, Jozien, Jacky, 

Veronique, Regine, Benedicte, Fabian en Xavier, 
die ze allemaal met veel liefde en ‘in een gouden licht’ heeft opgevoed, 

oma van 28 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. 

Mama kreeg de laatste maanden steeds meer verlangen  
naar Paatje,  

en vond het inmiddels wel goed zo.  
We zijn blij voor haar dat ze rustig heeft mogen hemelen en troosten 

ons met de gedachte dat ze nu weer samen zijn. 

Familie van der Velden 
p/a Zangerheistraat 100 
3740 Eigenbilzen, België


