Papake,

Vaarwel...

Ik zal je nooit vergeten,

nooit dat ik je niet meer mis.

En waar je ook bent,

ik hoop dat het er goed voor je is.

Bertho Janssen

echtgenoot van Carine Ruyters

Gepassioneerde kunstsmid

Geboren te Tongeren op 8 augustus 1957 en thuis te Herderen,
in het bijzijn van zijn naaste familie, zachtjes ingeslapen op
11 augustus 2018 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Janskerk te HERDEREN op
VRIJDAG 17 augustus 2018 om 10.30 uur, gevolgd door de
crematie, waarna plaatsing van de urne, in intieme familiekring,
op de begraafplaats te Herderen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
in voornoemde kerk vanaf 09.45 uur.

Gebedswake in de kerk, donderdag 16 augustus 2018 om 19 uur.
U kunt Bertho een laatste groet brengen in aanwezigheid van

zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, donderdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Carine Ruyters zijn echtgenote

Marijke

Annick en Dennis zijn dochters en schoonzoon

Emiel (1) en Elize (Josée) Janssen-Peumans zijn ouders

Nico en Karina Janssen-Stuvers
kinderen en kleinkinderen
Mario en Lucia Lanza-Janssen
kinderen en kleinkinderen
zijn broer, zus, schoonfamilie, neven en nichten

Herman (1) en Wilhelmina Ruyters-Maessen
kinderen en kleinkinderen
zijn schoonouders en schoonfamilie

Met veel dankbaarheid voor de liefdevolle zorgen aan:
Dokters Nele Bloemen en Herwig Jansen, zijn huisartsen
Emiel Brouns, neef en pastoor

Hanne Beirinckx , zijn kinesiste

Professor Gregor Verhoef en team U.Z. Gasthuisberg Leuven

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. familie Bertho Janssen - Ruyters
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be



