Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.

Madeleine Gressens

echtgenote van wijlen Roger Bonné (t 2011)

Geboren te Zonhoven op 8 september 1945 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie te Hees
op 13 april 2020.

Omwille van de getroffen overheidsmaatregelen door
het Covid-19 virus zal het afscheid en de crematie

in intieme familiekring plaatsvinden.

Later, als de situatie het mogelijk maakt, zal een mooie
herdenkingsviering voor Madeleine worden georganiseerd.

Uitvaartcentrum Merken - Grote-Spouwen - 0478/211 973

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Erwin en Cindy Bonné - Moors

Axel Bonné
haar zoon, schoondochter
en kleinzoon

Delen mee in hun verdriet: haar broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Gressens - Jacobs en Bonné - Vanzwijgenhoven.

Een warm woord van dank aan:

Dokter Vera Jans, haar huisarts.

Evelien Maassen en Larissa Wolfs, haar thuisverpleging.
Iedereen die Madeleine met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:

p.-a. Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Fam. Bonné - Gressens
Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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