
Ik heb geleefd,
kort en krachtig.
Ik heb geleefd,

met ups en downs.
Ik heb geleefd,

met winnen en verliezen.
Ik heb geleefd,

met liefde en ook zonder.
Ik heb geleefd,

en ik ben blij dat ik geleefd heb.
Nu neem ik afscheid.

Dankjewel allemaal en vaarwel!

Frank ‘Frakke’ Minten
Herk-de-Stad 18 juni 1960  -  Bilzen 25 september 2020

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Ik neem afscheid van

Jef en Karen, Louise en Julia
Rik en Laura, Tuur en Lily
Guus en Inge

mijn parels en pareltjes

Sylvain en Alina Minten-Ceulemans
onze pa en ma

Lieve Minten en Fernand, kids en kleinkids
Geert Minten en Veerle en kids
Gijs en Marleen Minten-Vanhemelen en kids

mijn zus, broers, 
schoonbroer, schoonzussen en nakomelingen

Jonathan, Jeanke en Linda, Tommy en Dana, Lukaz
mijn speciallekes

Thomas Gilissen
veel meer dan ‘mijn’ huisdokter

Hilde Festjens en Janina Lecoque
mijn goedlachse verpleegsters

Marleentje Pieters
voor altijd... x!

Jullie allemaal
vrienden en kennissen

Bedankt, vaarwel, merci, adieu...

Bloemen noch kransen!


