
Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Liza Kellens
weduwe van Henri Vanbrabant (†1976)

Lid van Samana.

Geboren te Rijkhoven op 29 juni 1929 en zachtjes ingeslapen
in het bijzijn van haar naaste familie in Woonzorgcentrum 
Kristallijn te Grote-Spouwen op 1 november 2020.

Omwille van de getroffen overheidsmaatregelen door het 
Covid-19 virus, zal de afscheidsviering in de Aula van
Uitvaartcentrum Merken in intieme kring plaatsvinden,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder bij Henri
op de begraafplaats te Rijkhoven.

Door de maatregelen is een begroeting helaas niet meer mogelijk.

Dit melden u:
de families Kellens - Thijs en Vanbrabant - Baerten.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Sven Simons 
en aan het verplegend personeel en medebewoners van 
Woonzorgcentrum Kristallijn te Grote-Spouwen.
Krisha en Hilde, haar thuisverpleging.

Medeleven:
p.a. Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Fam. Vanbrabant - Kellens
Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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