Moeilijk, dat was deze tijd

Een hart van goud, dat is een feit
Een groot gemis,

dat zal er zeker wezen

Maar het allermoeilijkste,

dat is het afscheid

Paul VANDEWIELE

Echtgenoot van
Henriette Duchateau

Geboren te Doornik op 21 december 1936 en onverwacht
bij hem thuis te Herderen zachtjes heengegaan in het
bijzijn van zijn naaste familie op 4 december 2020.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:
Henriette Duchateau zijn echtgenote

Diego en Dominique Galli - Vandewiele
Tom
Pascal Vandewiele en Conny Hundscheidt
Lennert
Gitte
zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: zijn broer, zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten van de families
Vandewiele - Platteau en Duchateau - Peumans.

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen
van Paul, maar omwille van deze uitzonderlijke tijden
zal het afscheid in de Aula van Uitvaartcentrum Merken
plaatsvinden in intieme kring. Na de crematie zal de
urne thuis een warm plaatsje krijgen.

Omwille van de Covid-19-maatregelen is een publiek
moment van afscheid helaas niet mogelijk.

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. Familie Paul Vandewiele - Duchateau

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen 0478/211.973
Online condoleren en bloemen bestellen via www.uitvaartcentrummerken.be




