
Rita Vanlessen
echtgenote van Jhony Ramaekers

Geboren te Tongeren op 18 juli 1955 en na een korte
oneerlijke strijd zachtjes ingeslapen in het Jessaziekenhuis
te Hasselt op 20 december 2021.

Naar de wens van Rita en haar familie zullen het afscheid
en de crematie in intieme familiekring plaatsvinden.

U kunt Rita een laatste groet brengen in aanwezigheid van 
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427B, 
3740 Grote-Spouwen, maandagavond 27 december 2021
van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwbeklag: Familie Ramaekers - Vanlessen
          Herkstraat 6 - 3700 Tongeren
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Jhony Ramaekers                                                        haar echtgenoot

Sandy Ramaekers en Jo Deferm
Sven en Heidi Bellings - Ramaekers
Jochen en Astrid Ramaekers - Stassen                        haar kinderen

Lieve omi van Zeno en Vic                                         haar oogappels

Spike                                                                        haar trouwe vriend

Robert en Vera Rochus - Vanlessen
 Ingrid Rochus en Stefan Gijsen
 Bart en Sophie Rochus - Dupain
  Jasper
  Karolien

Michel en Hilde Vanlessen - Bierwaerts
 Yannick en Hanne Vanlessen - Penders

Josée Ramaekers en Johan Van Berendonck
 Myriam Mombeek en Jo Demunck
  Zeinab
  Youssef

Jacqueline Ramaekers en Raf Taffin
 Peter en Vanessa Jans - Girvan
  Leah
  Arthur

haar zus, broer, schoonzussen,
schoonbroers, neven en nichten

De families Vanlessen - Ramaekers en Ramaekers - Schreurs.

Met dank aan haar huisarts Dr. Rik Lowette en
aan de dokters en het verplegend personeel van
het Jessaziekenhuis Hasselt - Intensieve Zorgen.  

Liever geen bloemen aub, maar als jullie toch een blijk van steun 
willen geven, graag één rode roos of geheel vrijblijvend een gift
aan de Stichting tegen Kanker op BE45 0000 0000 8989
met vermelding ‘ter nagedachtenis van Rita Vanlessen’.

Uitvaartcentrum Merken - Spouwen - 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint - Spouwen - 012/21 66 30

Mamie,
Gewoon en dagdagelijks,
zo was je.
Lief en eenvoudig,
zonder meer, maar je
was er wanneer het moest.
Te vlug en te vroeg
heb je ons verlaten
en ondanks je moedig
vechten moest je gaan.


