Zo zacht als het licht van een kaars
ben je gestorven.
Aan het einde van je kracht,
zonder woorden, zonder klacht.

Paulus Palmans

echtgenoot van Martha Hermans

Lid van de Wielertoeristen ‘Hand in Hand’ Vlijtingen

Geboren te Hees op 20 april 1940 en zachtjes ingeslapen,
in het bijzijn van zijn naaste familie, bij hem thuis te Vlijtingen
op 29 januari 2022 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen op

vrijdag 4 februari 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de

plaatsing in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

U kunt Paulus een laatste groet brengen in aanwezigheid van

zijn familie in het rouwhuis, Mheerstraat 16A, 3770 Vlijtingen,
donderdagavond 3 februari 2022 tussen 19.00 en 20.00 uur.
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Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Martha Hermans zijn echtgenote

Leonardus (1) en Gertrudis () Palmans-Maurissen  zijn ouders

Robert (1) Palmans zijn broer

André (1) en Maria () Hermans-Wijckmans  zijn schoonouders

Bart en Renilde Hermans-Vanspauwen
Lisette Hermans zijn schoonbroer en schoonzussen

Christophe en Sara Himpens-Hermans
Noémie
Benny en Liesbet Palmans-Hermans
Ruben
Bram zijn neven en nichten

De families Palmans-Maurissen en Hermans-Wijckmans.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Jean Gilissen,

zijn kinesisten Myrthe en Margaux, het verplegend personeel van
het Wit-Gele Kruis en aan allen die Paulus met liefdevolle zorgen
en vriendschap omringd hebben.

Rouwbeklag: Familie Palmans - Hermans
Mheerstraat 16A - 3770 Vlijtingen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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