
Maurice Parthoens
echtgenoot van Ghislaine Bruninx

Geboren te Membruggen op 1 februari 1954 en
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie,

in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 9 juli 2022 
gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Hubertuskerk te 

Membruggen op vrijdag 15 juli 2022 om 10.30 uur, gevolgd 
door de crematie in Crematorium “De Tesch” te Hasselt waarna 

plaatsing in het columbarium op de begraafplaats te Membruggen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Maurice een laatste
groet te brengen in aanwezigheid van zijn familie bij

Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427B, 3740 Grote-Spouwen, 
donderdagavond 14 juli 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Ghislaine Bruninx			              zijn echtgenote

Gert Parthoens en Wendy Seré
	 Demi en vriend Jelle

Dirk en Sara Parthoens - Leroi-Werelds
	 Lieze		                 
                                                            zijn kinderen en kleinkinderen

Hubert en Jenny Parthoens - Aerts
Jean en Mieke Parthoens - Schelfaut
Albert (†) en Marie-Elise Lambrichts - Parthoens
Maurice en Josette Lambregs - Parthoens
Camille en Marcella Hex - Parthoens
Sylvain en Greta Parthoens - Paquay
Justin (†) Parthoens
Herman en Marie-Elise Valée - Bruninx
Albert en Fabienne Bruninx - Jeandarme
	 en al hun kinderen, kleinkinderen
             			           zijn broers, zussen, schoonbroers, 

schoonzussen, neven en nichten

De families Parthoens - Parthoens en Bruninx - Piette.

Een warm woord van dank aan iedereen die Maurice met 
liefdevolle zorgen en vriendschap omringd hebben.

Medeleven : Uitvaartcentrum Merken
	       T.a.v. Familie Bruninx - Maurice Parthoens
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken - Grote-Spouwen - 0478 211 973 Drukkerij Turboprint - Grote-Spouwen - 012/21 66 30

†

Zo sterk en toch zo broos,
veel te vroeg zijn we je kwijtgeraakt.

Woorden schieten tekort,
om ons verdriet te omschrijven.


