
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen

Nico Vanelderen
echtgenoot van wijlen � érèse Nijs († 2005)

Geboren te Sint-Huibrechts-Hern op 18 november 1940
en zachtjes ingeslapen in WZC Eyckendael te Riemst

op 16 augustus 2023 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

Naar de wens van Nico en zijn familie zullen het afscheid,
de crematie en de bijzetting bij � érèse in het urnengraf
te Sint-Huibrechts-Hern in intieme kring plaatsvinden.

U kunt Nico een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn
familie bij Uitvaart Merken, Riemsterweg 427B, 3740 Grote-Spouwen

donderdagavond 24 augustus 2023 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Guy Vanelderen
 Iris Vanelderen
 Robin Vanelderen

Eddy en Nadine Vanelderen - Franssen
 Sacha en Tisha Vanelderen - Daels
 Bjorn Vanelderen en Cindy Nicolaes

Erik en Nancy Arnauts - Vanelderen
 Laurens Arnauts
 Emile Arnauts

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Vanelderen - Vanclee - Jacobs en Nijs - Mombeek.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Sven Simons,
personeel en medebewoners van WZC Eyckendael Riemst 
(Afdeling Harmonie 3) en allen die Nico met liefdevolle zorgen, 
steun en vriendschap omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
                     T.a.v. Familie Nico Vanelderen - Nijs
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

†


